
Wijkberichten maandag 6 november 2023

Agenda: 11 tot 24 november 2023

Zondag 12 november Kerkdienst aanvang 9.25 uur. Voorganger Ds. K. Blei

Woensdag 15 november Koffieochtend van 10.00 – 12.00 uur

Zaterdag 18 november Ontmoetingsochtend van 9.00 – 12.00 uur. (zie rubriek)

Zondag 19 november Kerkdienst aanvang 9.25 uur. Voorganger Ds. K. Blei

Woensdag 22 november Koffieochtend van 10.00 - 12.00 uur.

Eredienst zondag 12 november 

Deze zondag gaat voor Ds. K. Blei, een welbekende bij ons. De overdenking gaat over Matteüs 25 vers 14 – 30 “De 
gelijkenis van de talenten”. De collecte in deze dienst wordt gehouden voor Kerk in Actie/Werelddiaconaat Libanon – 
Kansen voor jongeren in achterstandswijken en voor de Protestantse Kerk te Vlaardingen.

Ontmoetingsochtend zaterdag 18 november

Zoals iedere maand staat de koffie klaar en kunt u in de boekenkast duiken voor een mooi boek. Na het succes van 
vorige maand komt Louise Kesseboom weer met kerstkaarten, die zij verkoopt voor het mooie doel “een kindertehuis
in Roemenië. Helaas geen erwtensoep maar wel bruine bonensoep, waarvan de opbrengst ten goede komt voor de 
wijkkas. Ook deze ochtend vergeten  we de inzameling van oud papier niet. De mannen staan overigens al vrijdag 
voor u klaar om het oud papier in ontvangst te nemen. Dan tot slot de VOEDSELBANK: Project van de maand voor 
november is inzameling van toiletpapier. Volgende week 18 en 19 november staan de kratten klaar voor uw donatie. 
Zaterdag 18 november kunt u  het gelijk met het oud papier komen brengen. Lukt dat niet dan kunt u het ook zondag
meenemen. In de hal staat een krat, waarin u uw bijdrage kunt zetten. In oktober was het “product van de maand” 
pasta of rijst, er waren 6 kratten vol met in totaal 160 producten. Dat is weer een mooie opbrengst. Hartelijk dank 
daarvoor. Bent u niet in de gelegenheid om het product van de maand brengen, dan kunt ook een bijdrage leveren 
via de webwinkel of een donatie overmaken naar bankrekeningnummer: NL78 RABO 0310194660 ten name van 
Stichting Voedselbank Vlaardingen In mijn vorige stukje schreef ik over koffiepunten  die u ook kunt geven aan de 
Voedselbank, om in te ruilen voor pakken koffie. Nadat het in de nieuwsbrief en in Onderweg heeft gestaan, zijn er 
veel punten ingeleverd. De eerste telling was rond de 14.000 punten, die heb ik gelijk gebracht bij de Voedselbank. In
de loop van de week waren er weer nieuwe punten bijgedaan. Voorlopig blijft het kistje staan en kunt u uw punten er
weer in doen. En er waren ook een aantal spaarkaarten met Perla-punten gedoneerd. De volle kaarten zijn ook naar 
de Voedselbank gebracht, zodat die besteed kunnen worden. Namens de klanten en vrijwilligers van de Voedselbank,
hartelijk bedankt. Arie Noordhoek

Eredienst  zondag 19 november

Wij verwelkomen opnieuw Ds. K. Blei die verder gaat met de uitleg over het boek Matteüs 25 vers 31 – 46 “Het 
oordeel van de zoon des mensen”. De collecte in deze dienst is bestemd voor de Diaconie en de Protestantse Kerk te 
Vlaardingen.

In memoriam van Lotti

Johanna Charlotte Aletta Boer -Kneefel - Lotti - Geboren op 15 januari 1935 , overleden op 26 okober 2023 Op 1 
november hebben we Lotti uitgeleide gedaan op haar laatste reis. Hebben we stil gestaan bij haar leven. De 



trouwtekst van Lotti en Jaap Psalm 119 vers 105: “Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn pad”. Dit 
Woord is altijd met haar meegegaan. We hebben gesproken over de leuke Indische avondjes thuis met de familie. 
Dansen met kaarsen op de handen. Het lekkere Indische eten. Lotti trad niet op de voorgrond van nature bescheiden,
niet lastig zijn en geen moeite aan een ander bezorgen. Maar ze kon wel gevat zijn. Haar neef Hugo heeft heel mooi 
gezongen, hebben we verbanden gelegd naar haar geboortegrond Zuid-Celebes. In 1950 met de Johan van 
Oldenbarnevelt aangekomen in Zeeland. Eerst in een pension in Middelburg, daarna is de familie  uiteindelijk 
definitief gaan wonen in Goes. Daar belijdenis gedaan in de grote Kerk te Goes, het woord van God is altijd met haar 
mee gegaan. Samen met Jaap en haar moeder verhuist ze naar Vlaardingen. Zij hebben hier hun draai gevonden. 
Helaas is Jaap in 2005 overleden. Twee jaar geleden werd Lotti ernstig en ongeneeslijk ziek, toch knapte ze nog goed 
op. Het is mijn tijd nog niet, ik heb begeleiding van Boven, Uw woord is een lamp voor mijn voet, een licht op mijn 
pad werd hier weer werkelijkheid. Tot twee weken geleden zij echt zieker werd, het wordt voor mij tijd dat ik naar 
Huis ga en naar Jaap. Steeds die positieve instelling, je zou er jaloers op worden. Een heldere gelovige visie. Zo is Lotti
op 26 oktober rustig ingeslapen. De afscheidsdienst heeft plaats gevonden op woensdag 1 november 2023 in de aula 
van Begraafplaats Holy. Wij bidden voor Conny, neven en nichten en familie, dat de Liefde van God hen omringt. 
Wico Verhagen 

In Memoriam Catharina de Jong – Schaap.

Op 26 oktober overleed Catharina de Jong-Schaap (Truus) op 92 jarige leeftijd in haar appartement in Uitzicht te 
Vlaardingen. Geboren in Scheveningen en in 1951 aldaar getrouwd met Henk de Jong. Na haar trouwen verhuisd 
naar Vlaardingen, tijdelijk ingewoond op de Oosthavenkade 12. Daarna betrokken zij een bovenhuis aan de 
Billitonlaan 47A. Twee zonen zijn daar geboren, Erik (1954) en Martin (1960). Na een korte periode in de Zuidbuurt te
hebben gewoond is het gezin verhuisd naar de Burgemeester Pruissingel 109. Truus was bestuurslid van de 
“vrouwenclub” Rehoboth en zong samen met haar zus Nel in de Cantorij van de Grote Kerk. Helaas heeft ze te vroeg 
afscheid moeten nemen van haar zoon Erik (1999) en haar man Henk (2003). In 2009  is ze verhuisd naar het 
appartementencomplex Ex-Libris aan de Burgemeester Pruissingel 62K. Daar heeft ze met veel plezier en 
ondersteund door zoon en buren 14 jaar mogen wonen. Het afgelopen halfjaar verbleef ze in Uitzicht (afd. Kuiperij) 
waar ze met veel liefde werd ondersteund. Op 26 oktober is ze, omringd door haar naasten, rustig ingeslapen. Martin
de Jong

In Memoriam Ria Weerheim

In de nacht van 27 oktober overleed Ria Weerheim op 67-jarige leeftijd vredig in haar eigen huis. Zij laat haar man 
Leen achter en een zoon en een dochter en kleinkinderen. We hebben haar uitvaart beleefd in de Rehobothkerk op 
vrijdag 3 november en haar daarna begraven op de natuurbegraafplaats in het Brabantse De Moer. De roots van Ria 
liggen in Brabant en daarom wilde ze daar begraven worden. In de geloofsgemeenschap van de Rehobothkerk 
kennen we Ria als een echte aanpakker, een doener van het zuivere water. Ze heeft veel werk verzet in de kerk. Maar 
niet alleen daar. Haar hart lag in het werk voor de stichting Wenzi. De stichting zet zich in voor beter onderwijs in 
Kenia. Met goed onderwijs heb je meer kansen in Afrika. Regelmatig  stapte Ria op het vliegtuig om in Kenia te doen 
wat ze in Nederland ook deed. Vele jaren heeft ze als vrijwilliger gewerkt bij De Schakel, vele jaren ging ze mee als 
begeleidster met vakantiekampen met kinderen. Veel heeft ze gezorgd voor opa en oma in Brabant. Voor kinderen en
kleinkinderen stond ze altijd klaar, en zij voor haar. Ze was een echte ‘gever’, je mocht bij Ria niet tekort komen. Ik 
heb Ria leren kennen als een kordate doener, een realistische vrouw die met twee benen op de grond stond. Een 
vrouw van weinig woorden met het hart op de juiste plek. Die houding had ze ook toen ze niet meer kon genezen van
de ziekte die haar uiteindelijk het leven zou kosten. Meerdere keren spraken zij en Leen en ik met elkaar. Steeds 
bleek ze rustig en opgeruimd, ze had haar leven op orde. Natuurlijk was er het verdriet om het komende verlies. Met 
Leen ging ze naar de camping in Brabant zolang het nog kon en het kon nog lang. Ze was gerust en moedig in de 
laatste dagen. We hebben elkaar in die dagen aangekeken, even gepraat, elkaar even aangeraakt. Nu moeten we 
goed voor Leen zorgen. Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk.

Giften stichting Wenzi 



Toen ik deze zomer met Ria over haar naderend einde sprak, gaf ze aan dat ze bij de begrafenis geen bloemen wilde. 
Ze wilde in plaats van bloemen een gift voor Stichting Wenzi. Ria was al jaren lid van het bestuur van stichting Wenzi 
en ze droeg de stichting, maar vooral de mensen in Kenia een warm hart toe. Enigszins verontschuldigend voegde ze 
er aan toe: ”Dat is dan het laatste wat ik voor ze kan doen” . Iedereen die bij de uitvaart aanwezig was heeft dit goed 
begrepen. Er is, tot nu toe, het enorme bedrag van € 1.095,- opgehaald. Echt een geweldig bedrag. Mocht u nog van 
plan zijn uw bijdrage over te maken dan kan dat natuurlijk. U kunt het over maken op nr: NL43INGB0004792598 t.n.v.
Strichting Wenzi , Maassluis. Zet er dan nog even “Ria” bij . Mede namens Ria en de kinderen in Kenia, heel hartelijk 
bedankt  Willie De bruin-Koetsier Voorzitter Stichting Wenzi

 

Zwerven door de Westwijk

Avonturen van een pastor

Er was vorige maand een Surinaamse vrouw overleden die een zoon van achter in de twintig achterliet. De vrouw 
had een jaar eerder ook al een dochter van in de dertig jaar verloren. De zoon stond er nu helemaal in zijn eentje 
voor. Een maatschappelijk werker belde mij op met de vraag of ik met de jongen wilde praten, omdat ze zich zorgen 
maakte om de jongen en omdat ze niet goed wist hoe ze hem moest begeleiden. Ik ging naar zijn huis en hij ontving 
me in de woning van zijn moeder. Alles in het huis stond nog precies zoals het stond toen zijn moeder nog leefde. De 
gordijnen zaten nog dicht. Op de bank en de stoelen lagen AH-tassen, kleding, brieven en in de keuken stonden nog 
dingen die gebruikt waren. Ik mocht gaan zitten op een beschikbare stoel en hij ging tegenover mij zitten.’Hoe gaat 
het met je’ vroeg ik. Toen begon die grote Surinaamse jongen met zijn Afro kroeskapsel nauwelijks merkbaar te 
huilen. We hebben een minuut of vijf tegenover elkaar gezeten. Hij keek in gedachten verzonken voor zich uit. ‘Ik zie 
dat je erg verdrietig bent’ zei ik. Opnieuw vulden tranen zijn ogen. ‘Heb je ergens een foto van je moeder’ vroeg ik 
hem. Hij stond op een liep naar zijn kamer en kwam even later terug met de rouwkaart van de uitvaart van zijn 
moeder. Daar stond een foto op van een Surinaamse vrouw in de gloriedagen van haar leven. De levenslust kwam je 
tegemoet van die foto. Hij gaf me de kaart, ik keek ernaar en gaf hem daarna terug. Met veel zorg pakte hij de kaart 
van mij aan en bracht hem terug naar zijn kamer. Ik zag dat boven de rouwkaart een citaat uit Psalm 91 stond, in het 
Surinaams. Maar er stond ‘Psalmos 91’ boven, ik ken die tekst. ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont, zal 
overnachten in de schaduw van de Almachtige’, staat daar in het Nederlands. Je komt God overal tegen. ‘Heb je ook 
een foto van je zusje?’, vroeg ik hem. Weer ging hij terug naar zijn kamer, kwam terug met een heel klein fotootje en 
gaf dat aan mij. Het is zo triest om zo’n foto te zien en te weten dat de dood die mensen heeft ingehaald. Toen vroeg 
hij a an mij of ik wilde helpen om een formulier in te vullen. Je moet bij een overlijden heel veel instanties 
aanschrijven om de nieuwe situatie vast te leggen. Hij pakte het formulier, wees me op een stippellijntje in het 
formulier en vroeg toen aan mij of ik daar de naam van zijn moeder wilde invullen. Uiteraard deed ik dat. Ik twijfel of 
deze jongeman analfabeet is. Ik moet over een tijdje beslist terug naar hem. Bart Starreveld, pastor Rehobothkerk.

Verantwoording giften Wijkdiaconie

In de maand oktober heb ik de volgende giften ontvangen op rekening: NL16 INGB 0003 5314 05 (t.n.v. Diaconale 
Wijkkas Centrum-West) Een gift van € 20,00 en van € 10,00 via Wim van Klaveren voor de algemene kas en voor de 
bloemengroet de volgende bedragen: € 50,00, € 20,00 en € 10,00 Via de wijkpenningmeester. In de bussen voor de 
bloemengroet zat € 55,00. En verder heb ik contant gekregen: Via Jaap Kleijwegt voor de bloemengroet € 10,00, 
Jacqueline Wiersma € 10,00 en Annet Duijverman beide bedragen voor de algemene kas. Alle gevers weer hartelijk 



dank voor de bijdrage. Arie Noordhoek, penningmeester Wijkdiaconie Centrum-West NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. 
Diaconale Wijkkas Centrum-West 

.

Wijkkas

In de maanden september en oktober werden de volgende bedragen ontvangen. De opbrengst van de offerblokken 
in de maanden september en oktober bedroeg € 34,70. Rechtstreeks op de bankrekening werd twee keer een gift 
ontvangen van € 20, waarvan de helft is bestemd voor de bloemenpot van de wijkkas diaconie. In september werd 
ook rechtstreeks op de bankrekening twee giften ontvangen van € 25. Via Wim van Klaveren werd een gift ontvangen
van € 20, waarvan de helft bestemd is voor de diaconale wijkkas. Tevens werd via de diaconale wijkkas een gift 
ontvangen van € 20 bestemd voor onze wijkkas. Via Lenie de Boer werden twee giften ontvangen van € 20 (aug en 
sept). De opbrengst van de kaartverkoop via Mary Poot bedroeg € 20,50 (aug) en € 11,65 (sept). Ons aandeel in de 
opbrengst van het oud papier van de maanden augustus en september bedroeg respectievelijk € 61,44 (1,95 ton) en 
€ 35,61 (1,14 ton). De eerstvolgende mogelijkheid om uw oud papier in te leveren is in het weekend van 17 en 18 
november aanstaande. Graag wil ik iedereen van harte uitnodigen en aanmoedigen om het oud papier te blijven 
inleveren. Ook kunt u kleding e.d. inleveren voor Dorcas. Alle gevers, Mary en medewerkers van het oud papier heel 
veel dank. Een hartelijke groet, Paul Faas Wijkpenningmeester IBAN: NL24 INGB 0000 602 928

Dankwoord

Lieve mensen, graag wil ik iedereen bedanken voor de lieve kaarten, bezoekjes en telefoontjes. Dat heeft me erg 
goed gedaan tijdens mijn verblijf in Zorgcentrum DrieMaasStede. Op 13 november ga ik weer naar huis en hoop ik 
verder aan te sterken. Een hartelijke groet, Marianne van Papeveld

Centraal Telefonisch Meldpunt Centrum-West

06 35 12 26 65: dagelijks bereikbaar van 9.00 tot 22.00 uur

Wilt u iets melden voor aandacht of zorg voor uzelf of voor een ander, dan kunt u gebruik maken van dit 
telefoonnummer. Voor een ander iets melden kan alleen MET TOESTEMMING van die ander! Er kan gevraagd worden
om contact met een ouderling, diaken of één van onze pastores. U wordt teruggebeld om een afspraak te maken, of 
u wordt doorverwezen naar iemand of een instantie van de sociale kaart van Vlaardingen. Als u niet direct contact 
krijgt, spreek dan duidelijk de voicemail in met uw naam en telefoon nummer en mogelijk kort waar u voor belt. U 
wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. Het CTM is geen telefonische hulpdienst.


